
Met blijdschap geven wij, samen met uitgeverij Nieuw Amsterdam, kennis van de a.s. geboorte (20-4-2022) van 
‘Salo Muller, de biografie’.

Salo Muller (29-2-1936) overleefde de Tweede Wereldoorlog als Joods onderduikertje in Amsterdam, de 
Zaanstreek en Friesland. In 1942 - Salo was zes - waren zijn ouders door de Duitse bezetter opgepakt en begon 
zijn zwerftocht langs negen onderduikadressen met evenvele ‘ouders’. Een aantal was vriendelijk en 
empathisch, anderen niet. Na de bevrijding keerde Salo terug naar zijn geboorteplaats Amsterdam. Zijn ouders 
zag hij nooit meer; die waren na hun arrestatie in kamp Westerbork beland en vervolgens in concentratiekamp 
Auschwitz vermoord.

Weer een nieuw leven opbouwen kostte hem de nodige en begrijpelijke moeite. Maar het lukte. Bij Ajax werd hij 
als fysiotherapeut een nationale beroemdheid. Fans scandeerden “Salo, Salo” als hij het veld in sprintte om de 
geblesseerde Johan Cruijff, Piet Keizer of een andere godenzoon te verzorgen. Lang na zijn huwelijk met Conny, 
de geboorte van hun dochter Helen en zoon Leo en zijn pensionering won hij zijn gevecht met de Nederlandse 
Spoorwegen. Naar de vernietigingskampen vervoerde Joden, Roma en Sinti hadden zelf – indirect, via geroofde 
goederen – hun kaartje betaald; een groot en onaanvaardbaar onrecht volgens Salo Muller. De NS betaalde 
uiteindelijk: aan overlevenden van deportatie; weduwen, weduwnaars en kinderen. Door dit gewonnen gevecht 
werd Salo Muller in 2019 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Maar zijn strijd is nog niet 
gestreden. Zijn nieuwste tegenstanders, met een zelfde inzet, zijn de Duitse overheid en Spoorwegen. 

Op 20 april verschijnt bij uitgeverij Nieuw Amsterdam de biografie Salo Muller Zijn onderduikperiode, de jaren bij
Ajax en zijn strijd met de NS, geschreven door Vanessa de Gaay Fortman en Rob Willemse. 


